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Donkbore herinnering oon

DE HEER

Gerard DERIEMAKER
weduwnoor von Mevrouw
Julio VAN MOORTEGHEM

geboren te Nukerke op 6 december 1912
en lhuis overleden op l9 december 2003,
gesterkt door de lootste H. Socromenten.

Norberl en Monique DERIEMAKER -

VAN MOORLEGHEM ziin kinderen;

Potrick en Bernodetle DERIEMAKER - FESTJENS,

Jeremy, Julie en Jeróme,
Filip en lsobelle WATTÉ - DERIEMAKER en Emile,

zijn kleinkinderen en ochterkleinkinderen;

De fomilies DERIEMAKER - VAN CEUNEBROECK
en VAN MOORLEGHEM - ANTROP,

donken u voor de blilken von medeleven.

Po, Porroink, Bootie,

Uw ofscheid voli ons zwoor. Uw lootste woor-
den woren : " 't Zol niet long meer duren, nog
enkele uurtles ".

Porroink, Bootie, zo noemden u uw kleinkinde-
ren en ochterkleinkinderen. Amper viif weken no
hei ofscheid von onze geliefde moeder en
bommo, benl u nu ook von ons heengegoon.
Voor ons ben ie echÍer niet weg, moor voor
olriid in ons horÍ.

Tijdens uw ociieve periode heb iii onielbore
uren in uw vrochtwogen doorgebrocht. Dot beeld
zol oliiid in onze herinnering blijven.

Ondonks uw plotse heengoon ziin wii blii doi
wij die lootste viiÍ weken nog somen hebben
mogen doorbrengen. U wos ons zo donkboor
om ol de goede zorgen. Ook uw vrienden die u
genegen woren heb iii nooit vergelen.

No een long en gelukkig |even ben je nu terug
verenigd met Mo, voor oltiid. Rusl zocht lieve Po.

Uw kínderen, kleinkinderen
en ochterkleinkinderen.

Uilvoorlveuorging Devos. Ronse
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